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Ek is n vreemde hier
Ek het my land gelos
Ek het jou pad gekruis
Ek het jou spoor gevolg

Jy het gesê gaan terug
Moe nie op my vertrou
Maar jy’s ’n deel van my
Wat doen ek sonder jou

En ek weet die toekoms is onseker
En die donker is digby
En ek weet ons wag ’n lang reis
Reg deur die woestyn

Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jouw God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart in my hart

Ek weet jou volk is bang
Voor ons wat anders is
Maar ek sal brugge bou
Daar waar die afgrond is

En ek sal terugverlang
Wanneer die wind sal waai
Wat uit die suide kom
Van my geboorte grond

Maar ek sal sterk wees
En ek sal oorleef
Want ek wil naas jou staan
Al sal dit moeilyk wees

Maar jou land is my land
Jou volk is my…

MIJN LAND IS JOU LAND
LIED VAN STEF BOS



Hartelijk welkom bij het Najaarsconcert van projectkoor ‘Revive’. Het 
projectkoor ‘Revive’ organiseert twee keer per jaar een project waarbij 
zangliefhebbers op kunnen inschrijven. 

Tijdens dit tweede project hebben we o.a. het Oratorium ‘Ruth’, 
geschreven door Johan Bredewout, ingestudeerd. Het 
Oratorium ‘Ruth’, een verhaal uit de Bijbel dat nog steeds 
actueel is in deze tijd van vluchtelingen, wordt al zingend 
en vertellend weergegeven. 

Het gaat over een familie uit Bethlehem en we 
ontmoeten Elimelech, Naomi en hun beide zonen die 
vluchten vanwege een hongersnood uit Israël naar het 
land Moab. Het gaat over trouw zijn aan elkaar, Ruth 
die trouw belooft aan Naomi en aan God. Ruth, die 
ervaart hoe het is om als vreemdeling in een onbekend 
land te leven. En ook al wordt de Naam van God niet 
genoemd in dit Bijbelboek, toch klinkt Zijn leiding door 
deze geschiedenis heen. 

Het oratorium bestaat uit 30 delen. Er zijn 15 koordelen, 3 
instrumentale delen en 12 tekstdelen die door Frederike van der 
Meijden worden gelezen.  We zingen deze avond ook het lied ‘Verlangen’ 
en u kunt genieten van een improvisatie op de piano door Lennart Morée 
en een intermezzo van Matthijs Breukhoven op orgel en Marjolein de Wit 
op fluit. De muzikale leiding is in handen van gastdirigent Wim de Penning.

We danken de sponsors voor hun financiële bijdrage 
waardoor de uitvoering van dit concert mede 
mogelijk is gemaakt. 

We wensen u een mooie muzikale avond toe.

Namens het bestuur
PROJECTKOOR ‘REVIVE’
Aline Bergshoeff

P.S. 
De bedrijven die in dit programmaboekje adverteren 
maken dit concert mede mogelijk. Denkt u ook aan hen?

        #1  VOORWOORD



Wim de Penning ontving reeds op 7-jarige 
leeftijd zijn eerste orgellessen van de heer 
J. de Wit Sr. uit Zwijndrecht. Later zette hij 
zijn orgelstudie voort bij Herman van Vliet 

op de orgels van Oudewater, Woerden 
en Amersfoort. Verder legde hij zich 

toe op piano en koordirectie. 

Wim heeft de muzikale 
leiding over de koren 

'Excelsior' in 
Kockengen en het 
'Bethelkerkkoor' 
in Zwijndrecht. 

Behalve als 
dirigent van 

deze koren is 
hij veelvuldig als 

koorbegeleider 
op orgel, piano en 

synthesizer te horen. 
Hij is vaste begeleider 

van het mannenkoor 
'Con Forza' uit Woerden.

Als kerkmusicus is Wim verbonden aan de 
Protestantse Gemeente van Mijdrecht. In 
die functie is hij organist van de Janskerk 
(Bätz) en 'De Rank' en geeft hij wekelijks 
leiding aan de cantorij en de zanggroep 

'Inspire'. Verder is hij organist in de 
Gereformeerde kerk in Kockengen. 

Daarnaast is Wim de tweede organist van 
de Breepleinkerk in Rotterdam.

Wim werkt mee aan de talloze grote 
projecten van dirigent Hans Matla, zoals 
de Jerusalem Passion (in binnen- en 
buitenland), grote koorconcerten en de 

speciale concerten rond de 
muziek van Karl Jenkins. 

Onvergetelijk zijn 
de concerten op 4 

mei waar reeds 
meermaals 
'The Armed 
Man' werd 
uitgevoerd.

Van zijn hand 
verschenen reeds 

vele CD-opnames. 
Hierbij is hij zowel als 

solist, als begeleider of als 
dirigent te beluisteren.

Al vele jaren is Wim actief als 
muziekproducent. In die hoedanigheid 
verzorgt hij naast de techniek van de 
CD-opnames ook ondersteunende 
instrumentale partijen op toetsen.

MUSICUS
WIM DE PENNING   |   gastdirigent

www.wimdepenning.nl.nl
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MUSICUS
Matthijs Breukhoven   |   orgel

Matthijs Breukhoven werd geboren 
op 17 januari 1992 en volgde zijn eerste 

pianolessen op de SKVR muziekschool te 
Rotterdam. Daarna kreeg hij 5 jaar les op 
piano en orgel van organist Frank J. van 
Wingerden. Matthijs ontving van 2009 

tot 2014 zijn orgellessen van Arjen Leistra 
(literatuur), organist van de Sint Janskerk 
te Schiedam en in 2012 van Gerben 

Mourik (improvisatie), organist 
van de Sint Michaelskerk 

te Oudewater. Ook 
studeerde hij in 2013 

tijdens zijn verblijf 
van een half jaar in 

Australië bij Dominic 
Perissinotto, organist 

van de St. Patricks 
Basilica te Fremantle. 

Matthijs studeerde hoofd-
vak orgel aan het Rotterdams 

Conservatorium (Codarts) bij Bas de 
Vroome en Ben Van Oosten. Daarnaast 

kreeg hij improvisatielessen van Hayo 
Boerema en koordirectie van Wiecher 

Mandemaker. Kerkmuziek studeerde hij 
bij Hanna Rijken en Arie Hoek. Op dit 

moment volgt Matthijs de master met als 
hoofdvak orgel aan de Hogeschool voor 

de Kunsten te Utrecht bij Reitze Smits.

Hij volgde masterclasses bij onder 
anderen Wolfgang Zerer, Arie. J. Keijzer, 
Aude Heurtematte, Henry Fairs, Leo van 
Doeselaar, Sietze de Vries en Olivier Latry

Matthijs is organist van de Oude kerk te 
Rotterdam-Charlois en de Alexanderkerk 
te Rotterdam. Daarnaast is Matthijs 

dirigent van het Rotterdams 
Dameskoor en Chr. Gemengd 

Koor 'Shining'.

Matthijs gaf concerten 
in Nederland, 
Duitsland, Frankrijk 
(o.a de St. Eustache 
in Parijs), Oostenrijk 

en Australië. De 
komende periode 

staan concerten op het 
programma in 

o.a. Nederland, Duitsland 
en Oostenrijk.

In juni 2015 won hij de 2e prijs bij zijn 
debuut bij het Govert van Wijn Concours 
in de Groote kerk van Maassluis.

Naast zijn muziek studies heeft 
Matthijs in 2013 zijn diploma MBO 
werktuigbouwkunde behaald.

www.matthijsbreukhoven.nl
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MUSICUS
LENNART MORÉE   |   piano

De in 1988 te Rotterdam geboren 
pianist Lennart Morée kreeg zijn eerste 

muzieklessen op zesjarige leeftijd. 
Zijn eerste pianolessen kreeg 

hij van André Keijzer. 

Daarna volgde hij onder andere 
improvisatielessen bij Jan Bonefaas. 

Later studeerde hij aan het 
conservatorium bij 

Mila Baslawskaja en 
Bernard Winsemius. 

Tevens volgde hij 
masterclasses bij 
Willem Tanke en 

Jean Bernard 
Pommier.

Lennart 
studeerde 

in 2012 cum 
laude af voor zijn 

masteropleiding piano 
aan het Rotterdams 

conservatorium bij 
Stéphane De May. 

Daarbij legt hij een bijzondere 
belangstelling aan de dag voor 

improviseren en componeren. Zo 
studeerde hij af met een onderzoek naar 
de stijl van de Franse componist Claude 

Debussy (1862-1918), met als 
resultaat een aantal composities 
in de stijl van Debussy. 

In het 2013 is zijn debuutalbum 
‘Metamorphosis’ uitgekomen met 
composities en transcripties in 

verschillende stijlen, van 
Bach tot Debussy.

www.lennartmoree.nl
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MUSICUS
MARJOLEIN DE WIT   |   fluit

Fluitiste Marjolein de Wit (1971) studeerde 
vanaf 10 -jarige leeftijd bij Raymond 

Delnoye, destijds solo-fluitist van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

Na 8 jaar privéles vervolgde 
zij haar studie bij hem aan het 

Brabants Conservatorium in Tilburg. 
Haar eindexamen (Master), welke 

zij cum laude afsloot, werd 
op de radio uitgezonden. 

Masterclasses en 
gastlessen volgde zij 
bij o.a. Peter Lukas 

Graf en Emily 
Beynon. 

Marjolein de 
Wit heeft een 

succesvolle carrière als 
fluitiste. Zowel solistisch 

als in kamermuziek- verband 
concerteert zij door heel Nederland 

en daarbuiten. Regelmatig is zij in 
diverse t.v.-programma’s te zien. 

Daarnaast heeft zij een groot aantal 
soloalbums gemaakt, zoals Amazing 

Flutes, Rêverie, Cum Laude, 
Dialoguesen Idylle.

Marjolein de Wit heeft een uitgebreide 
lespraktijk en verzorgt regelmatig 
workshops en cursussen voor 
fluitisten, zoals Ensemble-spel voor 
fluit, Perfect samenspel voor solist 
en begeleideren Stralend & Zuiver-
toonvorming. 

Naast ensemble-coaching biedt 
Marjolein de Wit ook 

individuele coaching 
aan op het gebied 

van persoonlijke 
ontwikkeling, 
het oplossen 
van faalangst en 
podiumvrees, en 

het omgaan met 
hoog-sensitiviteit en 

hoogbegaafdheid.

www.marjoleindewit.com
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MUSICI
PROJECTKOOR ‘REVIVE’

De naam ‘Revive’ betekent herleven. We 
willen oude- en nieuwe muziek uitvoeren 

en op deze manier genieten van deze 
klassieke muziek. Het samen instuderen 

van deze muziek zal een beleving zijn 
die verbinding teweeg brengt tussen de 

zanger en de muziek en de boodschap die 
op deze manier wordt vertolkt.  

Per koorproject wordt er 
aan de hand van de 

inschrijvingen een koor
samengesteld. 
In ongeveer 7 

repetities en met 
thuisstudie wordt 

er rond een thema 
of muziekstuk 

een programma 
ingestudeerd. 

Tijdens de repetities 
zullen de muziekstukken 
o.l.v. de gastdirigent worden 

ingestudeerd. 

Er is tijdens de repetities een pauze van 
15-20 minuten waarin 

koffie/thee wordt 
aangeboden. Van de 

leden wordt verwacht 
dat er ook thuis 

wordt geoefend via 
oefenfiles die ook op 

de website worden 
geplaatst.  

Elk koorproject wordt 
afgesloten met een concert waarbij 

ook eventueel solisten en musici hun 
medewerking kunnen verlenen.

ZING JE OOK MEE?
Komend voorjaar organiseren we 
ons derde Koorproject 'Psallite' o.l.v. 
gastdirigent Mirjam Warnar. Psallite 
betekent zingen. Het belooft een mooi 
gevarieerd programma te worden met 
allerlei bewerkingen van psalmen. 

O.a. van de Noorse componisten 
Edvard Grieg en liederen van 

Ola Gjeilo. Ook willen we 
psalm 84 van de Engelse 

componist John Rutter 
gaan instuderen.

Meet & Greet 
Zaterdag 18 februari 
2023  |  Tijd: 13:30 - 
15:30 uur

Repetitie avonden
Dinsdagavonden 21 

februari, 7, 14, 21 en 28 
maart en 4 en 11 april 2023.

Tijd 20:00 - 22:00 uur

Locatie
Gebouw ‘De Bron’, De Montignylaan 15/a
2871 AE Schoonhoven

Uitvoering concert 
Zaterdag 15 april 2023 | 20:00 uur

Locatie
Grote- of Bartholomeüs Kerk 
Schoonhoven

Kosten deename
€ 95,00 per deelnemer 
(prijs inclusief partituren).

www.projectkoorrevive.nl
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        #2  PROGRAMMA

'Mijn land is jou Land    |   Luisterlied
Stef Bos

Welkom                                             
Aline Bergshoeff   |   Bestuurslid Projectkoor ‘Revive’

Zingende Gezegend  |   'Om bloesem aan de bomen'    |   Samenzang
Tekst: Dr. A.F. Troost

1. Om bloesem aan de bomen,
 om overvloed aan vrucht,
 om vissen in de stromen,
 om vogels in de lucht,
 om volle korenaren,
 om akkers wuivend graan,
 om voedsel uit de aarde,
 roepen wij, Heer, U aan!

2. Om water op het droge,
 om groei in de woestijn,
 om doorzettingsvermogen
 voor wie mistroostig zijn,
 om werk voor werkelozen,
 om toekomst, hier en nu,
 om hulp voor hulpelozen
 roepen wij, Heer, tot U!
 
3. Om hoop, geloof en liefde,
 om vrijheid en om recht –
 dat eindelijk geschiede
 al wat Gij hebt voorzegd:
 uw rijk, Heer, laat het komen,
 uw wil alom gedaan,
 dan zal aan alle bomen
 de bloesem opengaan!

Oratorium ‘Ruth’    |   Koor en Solisten

OUVERTURE    |   Instrumentaal

BELOFTE   |   Koor

 Uit verre landen, uit vreemde streken, zul je tot Mij bidden, 
 en ik zal naar je roepstem horen. 
 Ik zal me laten vinden en een keer brengen in je lot. 
 Zo spreekt de Heer. 
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TEKST   |   Liturg

MIJN GOD IS KONING   |   Koor + Solist

 De Heer is mijn Koning 
 in Hem is mijn kracht. 
 In Hem ben ’k geborgen, 
 Hij deelt al mijn zorgen. 
 Hij zegent de woning, 
 waar ik op Hem wacht. 
 Mijn God is Koning
 De Heer is mijn Koning 
 in Hem is mijn vreugd. 
 Zijn Naam zal ‘k bezingen, 
 Hij doet grote dingen, 
 Hij gaf mij bescherming, 
 op ’t pad van mijn jeugd. 
 Mijn God is Koning
 De Heer is mijn Koning, 
 mijn Vader, mijn vriend. 
 ‘k Kan bergen verzetten, 
 niets zal mij beletten. 
 Hij zal mij steeds dragen, 
 want ik ben Zijn kind.
 Mijn God is Koning
 In donk’re dalen, 
 als vrienden soms dwalen, 
 Is Hij mij nabij 
 en gaat aan mijn zij. 
 
TEKST   |   Liturg

UIT DE DIEPTE    |   Koor + Solist

Koor:  Ik roep vanuit de verte, tot U om hulp, o Heer!
 Gij kunt verlossing zenden, voor U werp ik mij neer. 
 O, laat Uw oor zich neigen, tot mij in mijn gebed. 
 Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red. 

Naömi:   Ik sta met lege handen, ver van Uw heerlijk huis. 
 Mijn hart vol angst en twijfel, verlangt een veilig thuis. 
 ’t Geluk is mij ontvallen, mijn deel is bitterheid. 
 Op U mag ik vertrouwen Uw goedertierenheid. 

Koor:  Ik heb mijn hoop gevestigd op God, de Heer die leeft, 
 En wie op Hem vertrouwen, een nieuwe toekomst geeft. 
 Hij hoort naar mijn gebeden, brengt in mijn lot een keer. 
 Hij leidt mij langs Zijn wegen,  naar ’t veilig broodhuis weer. 

TEKST   |   Liturg
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DIALOOG   |  KEER TERUG    |   Solisten

Naömi: Keer terug mijn dochters, keer terug, naar het huis van je moeder.
 Jullie goedheid voor mij, voor mijn zonen, zal de Heer belonen. 

Ruth en Orpa:
 Ons hart vol verdriet, 
 onze ogen vol tranen, 
 hoe zouden wij u verlaten, 
 en niet meegaan naar uw volk

Naömi: Keer terug, mijn dochters, keer terug, naar het huis van je moeder. 
 Jullie toekomst bij mij is te bitter, 
 wat heb ik te bieden. 

Ruth en Orpa:
 Ons hart vol verdriet, 
 onze ogen vol tranen, 
 hoe zouden wij u verlaten, 
 en niet meegaan naar uw volk
 
Orpa: Mijn hart vol verdriet, 
 met mijn ogen vol tranen, 
 Mijn toekomst zal ik gaan zoeken, 
 bij mijn moeder, bij mijn volk. 
 
Naömi: Keer terug mijn dochter, keer terug, 
 naar het huis van je moeder. 
 Ook je zuster gaat heen, 
 naar haar goden,  
 ga toch met haar mee!

Ruth: Vraag mij toch niet langer, 
 u te verlaten, 
 hoe zou ik leven, zonder u?

TROUW    |   Solist

Ruth: Waar u gaat, zal ik gaan, 
 waar u slaapt, zal ik slapen. 
 Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God. 
 Waar u sterft zal ik sterven. 
 Daar zal ik begraven worden. 
 De dood alleen zal mij van u scheiden. 
 Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God

TEKST   |   Liturg

8
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ONDERWEG   |   Koor + Solist

Koor:  Mijn Herder is de Heer mijn God. 
 Hij neemt mij bij de hand. 
 En voert mij door gevaar en nacht,
 naar het beloofde land. 

Naömi: Als ik vermoeid niet verder kan 
 geeft Hij mijn ziel de rust. 
 En zoekt een koele waterbeek, 
 ik heb er wat mij lust. 

Koor:  Zijn goedheid en barmhartigheid, 
 zijn altijd op mijn pad.
 Hij geeft mij plaats en onderdak 
 voor altijd in Zijn stad

Ruth: Hij toont mij in de zwarte nacht een hemels visioen. 
 Een feestmaal, een gedekte dis, een kelk van overvloed. 

Koor:  Mijn Herder is de Heer mijn God. 
 Hij neemt mij bij de hand. 
 En voert mij door gevaar en nacht, 
 naar het beloofde land. 

TEKST   |   Liturg

DIALOOG   |  DAT IS TOCH NAÖMI?    |   Koor + Solist

Koor:  Dat, dat, dat, dat, dat is dat Naömi?
  Is dat Naömi, gelukkige? 
 Dat is Naömi, 
 de lieflijke. De gelukkige. 
 (2x)

Naömi: Noem mij niet Naömi, 
 maar noem me Mara. 
 Noem me Mara, bitterheid. 

 Vol ben ik heen gegaan 
 maar leeg ben ik teruggekeerd. 

TEKST   |   Liturg

LOOF DE HEER, O MIJN ZIEL   |   Koor

 Loof de Heer, o mijn ziel, 
 met hart en ziel, Zijn heilige Naam, 
 Prijs Zijn heil’ge Naam! Loof de Heer. 
 Kom en aanschouw de werken van God: 
 hoe goed is Hij voor de mensenkind’ren. 
 

11

12

13

14

15

ORATORIUM ‘RUTH’   |   PROJECTKOOR ‘REVIVE’   |   ZATERDAG 12 NOVEMBER 202212



 De beken zijn vol water. 
 De velden getooid met koren. 
 De heuvels bedekt met kudden. 
 
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 De heuvelen jubelen, 
 de bergen klappen in de handen, 
 zij zingen Hem toe met gejuich. 
 Loof de Heer, o mijn ziel!
 Halleluja! Amen. 

INTERMEZZO   |   Instrumentaal

DE LANDEN WACHTEN OP DE REGEN   |   Koor

 De landen wachten op de regen, 
 de zonneschijn brengt hen nieuw leven. 
 Het zaad dat op het voorjaar wacht, 
 ontwaakt na lange winternacht. 

 De korrels uitgestrooid met tranen, 
 die door de dood een weg zich banen, 
 zij groeien stervend naar het licht, 
 en bieden een nieuw vergezicht!
 
 Want eens verschijnt de grote Koning, 
 Die zoekt bij mensen zelf Zijn woning. 
 En door Zijn lijden en Zijn strijd, 
 wordt heel de mensheid dan bevrijd. 
 
TEKST   |   Liturg

DIALOOG   |   Koor + Solisten

Boaz:   De Heer zij met jullie!

Koor:   De Heer zeeg’ne U! 

Boaz:  Wie is die jonge vrouw daar? 

Koor:  Uit Moab is ze gekomen. 
 Met Naömi is ze terug gekeerd! 
 Aren wilde ze lezen bij de schoven.  
 Gewerkt heeft ze de hele dag. 

Boaz: Luister mijn dochter. 
 Ga niet naar een andere akker. 
 Ga hier niet weg als je dorst hebt, 
 ga naar de kruiken. 
 Drink van het water dat ze daar scheppen. 

16
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Ruth: Al ben ik als laatste gekomen,  
 als een arenlezer achter de maaiers. 
 Toch snelde ook ik onder Gods zegen toe 
 en heb als oogster mijn buidel gevuld. 

Boaz:  Je vader en je moeder heb je verlaten. 
 Trouw bewezen aan een onbekend volk. 
 Toevlucht heb je gezocht onder de vleugels van de Heer, 
 De God van Israël. Hij zal je rijkelijk belonen.

Ruth: Al ben ik als laatste gekomen,  
 als een arenlezer achter de maaiers. 
 Toch snelde ook ik onder Gods zegen toe 
 en heb als oogster mijn buidel gevuld.

Naömi:   Waar heb je vandaag aren gelezen? 
 Waar heb je gewerkt?
 Moge de Heer hem zeeg’nen 
 die naar je heeft omgezien.
 Trouw heeft hij bewezen aan de levenden en de doden

Koor en Ruth:
 Al ben jij als laatste gekomen,  
 als een arenlezer achter de maaiers. 
 Toch snelde ook jij onder Gods zegen toe 
 en heb als oogster jouw buidel gevuld. 
 (2x)

TEKST   |   Liturg

VREEMDELING   |   Koor

 De Heer heeft mij gezien als vreemdeling, 
 ontheemde ben ik, kostbaar in zijn ogen. 
 Ik struikel op mijn pad in mijn vernedering,
 reikt Hij een hand, vervuld met mededogen. 

 De lammen steunt Hij, blinden geeft Hij licht, 
 verschoppelingen geeft Hij hoop op leven. 
 Zijn handen strekt Hij uit naar de gevangenen, 
 en hongerigen heeft Hij brood gegeven. 

 Daarom zing ik, mijn leven lang, Zijn eer. 
 Des nachts leg ik mij vol vertrouwen neer.
 En richt mijn oog op Jacobs God bij het ontwaken. 
  (2x)

 Ik dank de Heer, die al mijn zwakheid ziet, 
 Door Hem is mij geluk ten deel gevallen. 
 Hij is mijn toeverlaat op heel mijn levensweg, 
 wie anders zou ik mijn leven toe vertrouwen

20
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TEKST   |   Liturg

DIALOOG   |   Solisten

Ruth:   Neem mij in uw hoede. 
 Onder uw vleug’len wil ik schuilen. 

Boaz: Gezegend ben je, je trouw is zo groot. 
 Daarom, wees niet bang. 
 Ik zal doen wat je vraagt. 
 Een bijzondere vrouw ben jij. 
 Je toekomst is veilig bij mij. 
 Blijf maar liggen tot de ochtend. 

TEKST   |   Liturg

VROUWEN VAN BETHLEHEM   |   Koor

 Naömi heeft een zoon gekregen. 
 Geprezen zij de Heer! 
 Tot moeder in Israël gemaakt.
 Je schoondochter, meer waard dan zeven zonen, heeft hem gebaard. 
 Hij zal voor je zorgen, 
 een naam geven voor altijd. 
 Naömi heeft een zoon gekregen. 
 Geprezen zij de Heer!

TEKST   |   Liturg

INTERMEZZO   |   Instrumentaal

GENADE GROOT   |   Koor

 Genade groot, hoe goed de stem, 
 die redt mijn arme ziel. 
 Ik was verdwaald maar nu bij Hem, 
 was blind en kan weer zien. 
 Genade leert mijn hart de vrees 
 voor Hem, de angst verdwijnt. 
 Ik ben Zijn kind, niet langer wees, 
 Zijn licht mijn pad beschijnt

 Door veel verdriet en tegenslag, 
 een leven zonder hoop.
 Zijn goedheid geeft een nieuwe dag, 
 die naar de toekomst loopt. 
 De Heer belooft een nieuw begin, 
 Zijn woord vertrouw ik vast. 
 Hij is mijn schild en toeverlaat. 
 Hij draagt mijn zwaarste last
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 Als alles, alles mij ontvalt, 
 dan neemt Zijn hand mij mee. 
 En schenkt Hij aan de and’re kant 
 een land van pais en vree. 
 Dan zingen wij na duizend jaar, 
 nog steeds Zijn lof en prijs. 
 En schijnen helder, helder als de zon, 
 bij Hem in ’t paradijs. 

 Genade groot, hoe goed de stem, 
 die redt mijn arme ziel. 
 Ik was verdwaald, maar nu bij Hem, 
 was blind en kan weer zien. 
 Amen.

TEKST   |   Liturg

VERBOND   |   Koor

 Vertel aan mensen wereldwijd, 
 het heil dat God ons heeft bereid. 
 Zing van Zijn trouw aan de geslachten, 
 van mensen die Zijn rijk verwachten. 
 
 Aan Abram heeft Hij hoop gegeven, 
 een toekomst om met Hem te leven.
 Een plek in het beloofde land
 en kind’ren talrijk als het zand. 
 
 Aan Jacob, met God zelf gestreden, 
 heeft Hij Zijn volk de naam gegeven.
 Hij redt, in tijd van hongersnood, 
 door Jozef, Israël van de dood.
 
 Met Mozes, veertig lange jaren, 
 leidt Hij hen veilig door gevaren. 
 Door Rode Zee en zandwoestijn: 
 zij leren volk van God te zijn. 
 
 Zo geeft de Heer Zijn volk een woning; 
 ’t beloofde land van melk en honing. 
 Daar mag het rusten van de strijd
 in overvloed en veiligheid.  

 Aan Ruth wil God Zijn trouw betonen,
 als David uit haar voort mag komen. 
 Hij toont in strijd en droefenis,
  Zijn trouw in de geschiedenis. 
 
 Veel later klinken eng’lenkoren 
 als de Messias wordt geboren. 
 Die nacht komt dan ’t beloofde Kind, 
 waarin de wereld vrede vindt.  
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 Vertel aan mensen wereldwijd, 
 het heil dat God ons heeft bereid! 
 Zing van Zijn trouw aan de geslachten, 
 van mensen die Zijn rijk verwachten! 
 Vertel aan mensen wereldwijd, 
 het nieuws dat God de mens bevrijdt! 

Improvisatie    |   Piano

Verlangen   |   Koor
Componist: Johan Bredewout

1. Wees Gij mijn leven o Heer van mijn hart,
 Wees Gij toch mijn alles, in vreugde en smart.
 Bij waken en slapen, Uw aangezicht schijn,
 In leven en sterven, Uw vrede in mij. 

2. Wees Gij mijn wijsheid, het woord dat mij leert,
 Wees Gij altijd bij mij, en ik in U Heer.
 Wees Gij mijn trouwe Vader, dan ben ik Uw kind,
 kom toch in mij wonen, dat Uw vrede mij vind. 
  
3. Wees Gij mijn schuilplaats, mijn zwaard in de strijd,
 Mijn helm en mijn harnas de kracht die bevrijdt
 Bij U wil ik schuilen, o toon mij Uw macht,
 Op weg naar de hemel, alleen door Uw kracht. 

4. Wereldse rijkdom, noch mens’lijke eer: 
 Ik deel in het leven van de levende Heer!
 Wees Gij en niemand anders de bron in mijn hart.
 O Koning des hemels, bij U is mijn schat.

5. Wees Gij mijn leven, uw stralende licht,
 Schenkt mij Uw vreugde, het kwaad is gezwicht.
 Hemelse Vader, als alles bezwijkt, 
 Wees Gij toch mijn leven, in U ben ik rijk. 
 Amen.

Improvisatie    |   Orgel, Piano en Fluit

'Door de wereld gaat een Woord'   |   Samenzang

1. Door de wereld gaat een woord
 En het drijft de mensen voort
 Breek uw tent op , ga op reis
 Naar het land dat ik u wijs

     Refrein
     Here God wij zijn vervreemden
   door te luist'ren naar Uw stem.
   Breng ons saam met Uw ontheemden 
     naar het nieuw Jeruzalem.
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2 Door de wereld gaat een stoet
 Die de ban brak van het bloed
 Die bij wat op aarde leeft
 Nu geen burgerrecht meer heeft
 
  Refrein
  Here God wij zijn vervreemden
  door te luist'ren naar Uw stem.
  Breng ons saam met Uw ontheemden 
  naar het nieuw Jeruzalem.

3. Menig een ging zelf op pad
 Daar hij thuis geen vrede had
 Eeuwig heimwee spoort hem aan
 Laat hem ook het woord verstaan
 Refrein

4. Door de wereld klinkt een lied
 Tegen angsten en verdriet
 Tegen onrecht , tegen dwang
 Richten pelgrims hun gezang
  
5. Velen die de moed begaf
 Blijven staan of dwalen af
 Hunkerend naar hun oude land
 Reisgenoten , grijp hun hand
 Refrein
  
6. Door de wereld gaat een woord
 En het drijft de mensen voort
 Breekt uw tent op , ga op reis
 Naar het land dat ik u wijs
 Refrein

Afsluiting
Martin de Pooter   |   Bestuurslid Projectkoor ‘Revive’
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Kerkstraat 1
Schoonhoven

T. 0182 - 381 444

Haven 64 Schoonhoven
Telefoon 0182 - 385 500
www.de-kaardebol.nl



Wij zijn
merken- 
bouwers.

reprovinci.nl

Meer weten?

Duidelijke communiceren met  
jouw identiteit als fundament. 
Want echte verhalen blijven hangen.
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Kerkstraat 15/A  |  Schoonhoven  |  T. 0182 - 385 109
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De Diamant 2
T. 0182 - 383 282



mdpvormgeving.nl

Martin de Pooter
Designer

Schoonhoven  |  T. 06-51294836
E. martin@mdpvormgeving.nl

BRANDING
CONCEPT

ONTWERP
REALISATIE
INTERIEUR

STYLING

ONTWERPEN
IS MIJN VAK!

Koestraat 101  |  2871 DP Schoonhoven  |  T. 0182 - 382 450  |  W. www.stigterinterieur.nl
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RESSENERBROEK 18  |  HETEREN (naast Porsche Centrum Gelderland)

026 - 200 1020  |  BYSENSAKEUKENS.NL


